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Graag vertel ik over mijn interview met Marga van Schagen 
Marga van Schagen was een maand na dat de Tweede Wereldoorlog begon geboren in Wognum. Haar vader was kapper en had een leidende rol in het verzet. Alleen, na een poosje zaten ze aan tafel en werd de vader meegenomen door de nazi’s. In maart hoorde ze dat hij gefusilleerd was en Marga van Schagen wist toen nog niet wat het woord betekende. Dus liep op straat en zei ”Mijn vader is gefusilleerd” en daar werd haar broer heel boos om. Marga van Schagen merkte niet heel veel van de oorlog, maar wel dat toen de hongersnood aanbrak, ze genoeg te eten hadden omdat ze een moestuin hadden.

En ze hoorde de hele tijd vliegtuigen over haar huis heen vliegenç want die gingen Duitsland bombarderen.

Er gingen een paar Duitse soldaten bij Marga van Schagen logeren en ze weet nog dat één van die soldaten pannenkoeken heeft gebakken. Voor Marga van Schagen betekent het monument een herinnering aan haar vader. Ze vindt het ook fijn dat jonge mensen het initiatief genomen hebben om een monument voor de gefusilleerden te maken. 

Ik ben blij dat ik dit van haar heb gehoord, want ik vind dit zelf een heel belangrijk verhaal.

En ik wil Marga van Schagen bedanken dat ze er zo openlijk over kon vertellen.

