Toespraak P. Slettenhaar, namens de Gemeente Amsterdam,  4 mei 2017 Rozenoord

Dames en heren,

Ik vind het een eer om hier bij de herdenking in de Rivierenbuurt het woord te mogen voeren namens Amsterdam en in het bijzonder namens het stadsdeel Zuid. Een stadsdeel waar de wonden van de Tweede Wereldoorlog op vele plekken zichtbaar zijn en voor vele nabestaanden van slachtoffers nog altijd voelbaar.

Na een indrukwekkende stille tocht vanaf de Gaaspstraat staan we hier bij Rozenoord. Het is nu in 2017 moeilijk voor te stellen dat hier 140 mannen door de Duitse bezetter in koele bloeden werden doodgeschoten. En waarom, omdat zij de moed hadden om zich te verzetten tegen de bezetter. Extra bizar is dat dit gebeurde terwijl de Tweede Wereldoorlog niet lang meer zou duren. Zuid Nederland was al bevrijd door de geallieerden. 

Vandaag de dag is 4 mei de dag dat we alle oorlogsslachtoffers herdenken. Hier is er speciale aandacht voor de moedige verzetsstrijders die hier het leven lieten. Tijdens de stille tocht hier naartoe heb ik veel moeten denken aan al die joodse bewoners die tot 1940 met veel plezier in de Rivierenbuurt woonden. Dat waren er aan het begin van de Tweede wereldoorlog zo’n 17.000, slechts 4.000 overleefden de oorlog. In Amsterdam totaal woonden er aan het begin van de oorlog 80.000 Joden, slechts 15.000 overleefden de gruwelijkheden. In Nederland bedroeg het aantal joodse bewoners in 1940 140.000, en na de oorlog nog slechts 38.000. Ik stop met het noemen van cijfers en aantallen. Ze zijn te onwerkelijk en niet te geloven. Maar het is echt gebeurd. En dat mogen we niet vergeten!

Er zijn ook veel slachtoffers gevallen onder de moedige Nederlanders die onderdak boden aan onderduikers. Hun moed moesten zij met de dood bekopen. Vaak omdat zij verraden werden.

We staan hier vandaag bij Rozenoord om alle slachtoffers te herdenken. Het is belangrijk om de herinnering levend te houden. Zo langzamerhand zijn er steeds minder ooggetuigen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Het is aan ons om jaarlijks de slachtoffers te herdenken, maar ook om respect te tonen voor de dappere verzetsstrijders die hier hun leven eindigden met een Duitse kogel.

De Tweede Wereldoorlog kwam ten einde, maar oorlogsdreiging en geweld komen heden te dagen nog steeds voor op de wereld. Veel slachtoffers vallen nog steeds door vervolging op basis van geloof, cultuur of geaardheid. 

Het is goed om te zien dat u hier met zo velen bent om te herdenken.
 
Herdenken, opdat wij niet zullen vergeten.
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